Tien dagen van gebed

Beste

In 2023 had Kniel voor het eerst een gedrukte bundel voor de Tien
dagen van gebed. Sindsdien grijpen steeds meer kerken het
moment aan om zelf iets te doen, bijv. gebedsavonden te
organiseren. Ook jou willen we aanmoedigen om dit jaar gebruik
te maken van deze nieuwe bundel en de tien dagen van
Hemelvaart tot Pinksteren apart te zetten voor meer en
intensiever gebed.

Als we dat doen gaan we in het spoor van de eerste leerlingen, die
met zo’n 120 tien dagen lang samen doorbrachten in de
bovenkamer. Veel tijd om na te denken over Gods bemoeienis met
de mensen, die zo wonderlijk is en onverdiend.

De Schepper van hemel en aarde heeft vanaf de hof van Eden op
veel manieren laten zien dat Hij een relatie wil met ieder van ons.
Maar het komt niet vanzelf. We moeten ons ervoor openstellen
en er zelf ook naar op zoek gaan. Jezus heeft ons zelf beloofd:
‘ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt
zal worden opengedaan’ (Mattelis 7:8). Laten wij ons er naar
uitstrekken om dit ook dit jaar te ervaren.

Dit boekje wil je daarbij helpen: tien dagen lang kijken we naar
de gebedsthema’s die Jezus ons geeft. Daarbij worden
gebedsonderwerpen meegegeven. Vul gerust aan met andere
gebedspunten (je kunt bijv. de namen van geliefden verdelen over
10 dagen als gebedspunt voor elke dag). Er worden ook enkele
mogelijkheden voorzien om ‘samen’ te bidden.
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Leg dit boekje op je nachtkastje of steek het in je Bijbel. Leg het
alleszins ergens op een in het oog springende plaats. Laat je niet
ontmoedigen als je het een dag vergeten bent. Zet rustig door en
kijk uit naar hoe God hiermee in je leven gaat werken.

Vorig jaar hadden wij een apart boekje met 10 gebedsvormen om
met kinderen te werken. Ook dit jaar is er een apart boekje met
per dag een moment van gebed voor ouders (of kinderwerkers) en
kinderen.

Nadien horen we graag wat het uitgewerkt heeft, zodat we
anderen hiermee kunnen bemoedigen of juist conversatie-starters
kunnen zijn om te groeien daar waar het niet lukt.

Broer, zus, bedankt als je mee op weg gaat!



Dag 1 — Hemelvaart
Onze Vader in de hemel

Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor
jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt: Onze Vader in
de hemel... (Mattetis 6:8b-9a)

Vandaag online gebed om 20:00.
Kijk op https://kniel.be voor de link.

Dit is het wezenlijke van het gebed: het uitspreken van de relatie
met God. De woorden waarmee het Onze Vader begint geven de
kern weer van ons geloof en ons leven. God is Abba, Vader. Wij
mogen ons zijn kinderen noemen (Johannes 1:12). Maar in die
paar woorden ligt ook de relatie met elkaar besloten. De
belijdenis ‘onze Vader’ erkent dat wij broer en zus van elkaar zijn.
De woorden ‘in de hemel’ (die Lucas 11 niet heeft), helpen ons
om te beseffen dat God niet alleen dichtbij is. Hij is groot,
oppermachtig, overziet heel zijn schepping.

Elke gebedstijd mogen we hiermee beginnen. Stilstaan bij de
relatie die we hebben. Eigenlijk moet je niet verder willen gaan
zolang je niet op dit punt gekomen bent. Ontvangen dat God je
Vader is. Ontvangen dat Hij ons aan elkaar geeft. Neem hier alle
tijd voor en laat dit moment vervuld zijn van dankbaarheid,
vrede, blijdschap.

God als Vader is geen beeldspraak maar werkelijkheid. ‘In
Christus’ zijn wij zijn geadopteerde kinderen. ...

Ons beeld van God als Vader is onvermijdelijk gekleurd door onze
ervaring met een menselijke vader. Het kan dus zijn dat dit een



negatieve stempel geplaatst heeft op ons godsbeeld. In dat geval
kunnen we (laten) bidden om herstel.

De kern van de Bergrede wordt gevormd door de typische
vormen van Joodse geloofsbeleving: aalmoezen geven, bidden en
vasten (Mattels 6:1-18). In het centrum daarvan staat gebed en
hier geeft Jezus ons een modelgebed dat de belangrijkste
onderwerpen aanreikt waarvoor we kunnen bidden. Het
voorafgaande gedeelte van de Bergrede gaat over het beoefenen
van gerechtigheid; het navolgende gedeelte over vertrouwen op
en toewijding aan de Vader, inclusief onderwijs over bidden in
vertrouwen op God.

In het gedeelte van de Bergrede dat gaat over gerechtigheid
beoefenen geeft Jezus de opdracht om te bidden voor wie ons
vervolgen (Matteus 5:44b). Buiten de Bergrede vinden we maar
één nieuwe gebedsopdracht: bidden om arbeiders in de oogst als
vertrekpunt voor zending (Mattels 9:38; Lucas 10:2).

In deze tien dagen van gebed komen alle gebedsopdrachten die
Jezus in de evangelies gegeven heeft aan bod.

Verdieping

Het is goed ook stil te staan bij Gods moederlijke zorg voor ons.
Zoals man en vrouw samen naar het beeld van God geschapen
zijn en zoals een kind in principe ook een vader en een moeder
heeft, heeft zijn zorg voor ons zowel een vaderlijke als een
moederlijke component. We kunnen hierover lezen in Jesaja
49:15 en 66:13.



Gebed
+ Bid voor een dieper besef van Gods vaderlijke en moederlijke
Zorg voor ons.

+ Bid dat we leren om bij onze hemelse Vader te komen vanuit
verbondenheid met onze broers en zussen in de Heer.

Onze Vader in de hemel, wij danken u voor uw openbaring in uw
geschreven woord en in uw Zoon, het levende Woord. Dank u dat
wij ‘in Christus’ uw kinderen mogen zijn. Geef dat wij steeds meer
de rijkdom hiervan mogen beseffen. Geef dat wij ook steeds meer
broer en zus worden voor elkaar. Versterk ons vertrouwen op u.
Amen.



Dag 2 — Vrijdag
Laat uw naam geheiligd worden

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden (Mattetis 6:9)

Gods naam heiligen. Hoe doe je dat? En kunnen we dat eigenlijk
wel? We kunnen in elk geval niets toevoegen aan zijn heiligheid.
Gods naam heiligen betekent: Hem eer geven door onze manier
van denken, spreken en handelen, kortom door heel ons leven. Je
kunt dit gebed zo opvatten dat je God vraagt jou te helpen om tot
eer van zijn naam te leven. Dan gaat het om iets wat je zelf doet,
of waar je aan meehelpt, onder leiding van de Heilige Geest.

Maar het perspectief is breder. In het boek Leviticus kreeg Israél
de opdracht: ‘Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig’
(19:1). Door heilig te leven kon Israél Gods heiligheid laten zien
en zo zijn naam heiligen. En als het fout ging moest God zelf
tussenkomen om zijn naam te heiligen. Hij deed dat door genadig
te zijn en Israél niet te behandelen zoals ze verdienden.

Israél heeft nog steeds de opdracht om ‘heilig te zijn’, zich te
onderscheiden van de wereld. En ook de christenen hebben die
opdracht. Ons gebed voor vandaag is dus dat zowel Joden als
christenen uit de heidenen Gods naam zullen heiligen door heilig
te leven. Je kunt dit gebed concreet invullen met zaken waarvan
je weet dat ze hieraan niet voldoen.

Maar het perspectief is nog breder: uiteindelijk is de bedoeling
dat elk schepsel Gods naam zal heiligen, dat elke knie zal buigen.
Dus bidden we hier ook voor de voortgang van het evangelie.



En dan nog dit: heel vaak is in de Bijbel sprake van Gods Naam als
aanduiding van zijn tegenwoordigheid of nabijheid. Zijn naam
heiligen wordt dan: zijn tegenwoordigheid bewust beleven.

Verdieping

Leven volgens de Bergrede is een van de manieren om Gods
naam te heiligen. Denk aan het beoefenen van gerechtigheid in
Mattels 5:17-48. ‘Laat uw naam geheiligd worden’ kan dan
betekenen dat je God vraagt jou te helpen om gerechtigheid te
beoefenen.

Gebed
+ Bid om vervulling met de Heilige Geest zodat je tot eer van
Gods naam kunt spreken en handelen.

+ Bid dat elke knie zal buigen voor de Allerhoogste en bid om een
groter verlangen om het evangelie te delen met mensen.

¢ (Vul aan met een persoonlijk gebedsonderwerp) ........................

Onze Vader, wij prijzen u om uw heiligheid en om de grootheid
van uw naam. Dank u voor uw nabijheid altijd en overal. Geef dat
wij mogen denken, spreken en handelen op een manier die uw
naam waardig is. Geef steeds meer voortgang aan het evangelie
opdat de dag mag komen dat iedereen u zal kennen. Maak ons
bereid om op elk moment getuigenis af te leggen over u. Amen.



Dag 3 — Zaterdag
Laat uw koninkrijk komen

Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de
mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide.
Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het
groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een
struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de
takken. (Mattetis 13:31-32)

Het koninkrijk van God is klein begonnen, maar het kent een
geweldige groei in de loop der tijden zoals deze gelijkenis
uitdrukt. Het onderwijs van Jezus bestaat grotendeels uit
gelijkenissen. Ze gaan bijna altijd over het koninkrijk van God.
Soms treedt in een gelijkenis een koning op, maar zo wordt God
nooit genoemd. Hij isimmers de Vader. En onze relatie met Hem
is die tussen Vader en kind, niet tussen koning en onderdaan.

Bovenstaande gelijkenis onderstreept de groei van het koninkrijk.
Het kan uitdrukken dat steeds meer mensen betrokken raken bij
dat koninkrijk, maar het kan ook laten zien dat Gods koninkrijk in
ons eigen leven steeds meer plaats inneemt en ook steeds meer
vrucht gaat dragen.

Maar het koninkrijk roept ook de gedachte op aan een strijd (zie
bijv. Mattels 13:24-30). Gods koningschap wordt betwist door
satan. Het Hebreeuwse woord satanas betekent ‘vijand’.

Jezus werd er door de farizeeén van beschuldigd dat Hij demonen
uitdreef met de hulp van de vorst der demonen. Hij antwoordde
daarop: ‘Maar als Ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan
is het koninkrijk van God bij jullie gekomen’ (Matteus 12:28).



Vanuit dit perspectief betekent ‘laat uw koninkrijk komen’ dan
‘geef overwinning over de vijand’, ‘laat uw koninkrijk doorbreken
in deze wereld’. Het is een gebed dat de tekenen van een
veranderd leven en tekenen van genezing zullen zichtbaar
worden.

Enerzijds kun je bidden: ‘Laat uw koninkrijk komen in deze
concrete situatie.” Je kunt benoemen wat de situatie is en hoe
Gods koninkrijk daarin kan komen. Anderzijds is het ook een
gebed dat God zijn plan volledig zal uitvoeren en dat zijn
koninkrijk volledig tot stand zal komen. En daarmee komen we
vanzelf bij het onderwerp van morgen.

Verdieping

Mattels 13 telt een zevental gelijkenissen over het koninkrijk van
God. Allerlei aspecten komen daarbij aan bod zoals de reacties
van de hoorders op het evangelie, de tegenstand die de vijand
biedt, de groei van het koninkrijk en ook het komende oordeel.
Dit biedt heel wat stof voor verdere overdenking en gebed.

Gebed
+ Dank God voor de groei van zijn koninkrijk in de loop van de
geschiedenis en voor zijn trouw aan de uitwerking ervan.

+ Bid voor groei van het koninkrijk in jouw dorp of stad en in ons
land en vraag wat je daar zelf kunt aan bijdragen.

¢ (Vul aan met een persoonlijk gebedsonderwerp) ........................

Onze Vader, van u is het koninkrijk. Wij bidden dat uw koninkrijk
zich zal uitbreiden over heel de aarde en dat het zich bij ieder van



ons ook zal uitstrekken over heel ons leven. Wij bidden om
overwinning over de vijand. Amen.

10



Dag 4 — Zondag
Laat uw wil gedaan worden

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel. (Mattetis 6:9-10)

‘Uw wil’ kunnen we best verstaan als ‘uw plan’ of ‘uw geboden’.
Het is in zekere zin de samenvatting van de twee voorgaande
gebeden. Het is immers Gods wil dat zijn naam geheiligd wordt
en dat zijn koninkrijk komt. Aan Timoteus schrijft Paulus: ‘God,
onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de
waarheid leren kennen’ (1 Timotels 2:4). Ook hier gaat het om
twee kanten die elkaar aanvullen: we wijden ons toe aan het
doen van Gods wil. Tegelijk beseffen we dat we dat uit eigen
kracht niet kunnen. Dus bidden we dat God dit tot stand brengt.

‘Laat uw wil gedaan worden’ is ook een toewijding aan Gods
geboden. Wij, als westerling (en als Belg), zijn er vaak op uit om
geboden of wetten te omzeilen. Maar het Jodendom kent het
feest van de vreugde van de wet (Simchat Tora). Er zijn immers
geen betere voorschriften te bedenken dan die welke God in de
Tora gegeven heeft. En ook al is de Tora voor christenen geen
‘wet’, het blijven bijzonder waardevolle onderrichtingen die ons
tonen hoe ‘je naaste liefhebben’ eruit kan zien. En uiteraard
wordt Gods wil verder geopenbaard in het NT.

Het zinnetje voor vandaag staat ongeveer in het midden van het
Onze Vader dat op zijn beurt het centrum vormt van de Bergrede.
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In het eerste deel daarvan toont Jezus hoe Hij wil dat we omgaan
met de wet: belangrijker dan de letter is de geest.

Als wij bidden voor een bepaalde situatie, is het goed om de
vraag te stellen: ‘Vader, wat kan uw wil hier inhouden?’ Vaak
kunnen we dat aardig invullen op basis van wat de Bijbel ons leert
over Gods wil.

Verdieping

Hoe ontdek je Gods wil? Studie of overdenking van zijn Woord is
hiervoor belangrijk. Gaandeweg wordt onze gezindheid
veranderd en zo leren we wat God van ons wil (Romeinen 12:2).
Zo is het ook goed om regelmatig de Bergrede te herlezen, in het
bijzonder Mattelis 5:21-48, en je leven eraan te toetsen. Dat
levert zeker gebedsstof voor het bidden dat Gods wil gedaan zal
worden.

Gebed

¢ Bid dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor huwelijk,
gezin, opvoeding (als dat van toepassing is) om daarin te
handelen naar Gods wil.

+ Bid om meer inzicht in Gods wil en om bereidheid om een prijs
te betalen voor keuzes die daarmee overeen stemmen.

Vader, we prijzen u om uw volmaakte wil. We prijzen u om het
grote plan dat u hebt met heel uw schepping. Dank u dat we daar
een plekje in mogen innemen. Dank u dat u zo genadig bent dat u
ons daarbij ook nog helpt. Leer ons om steeds beter uw wil te

12



kennen en ons leven ernaar in te richten. Geef in het bijzonder dat
wij de kansen die u geeft om het evangelie te delen zullen
aangrijpen opdat steeds meer mensen gered worden en de
waarheid leren kennen. Amen.
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Dag 5 — Maandag
Geef ons vandaag het brood ...

Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben. (Mattetis 6:11)

In het Onze Vader is er maar één kort gebed dat gaat over onze
dagelijkse noden, terwijl het van onze gebeden vaak de
hoofdmoot vormt. En laat dagelijks brood nu net voor velen van
ons iets zijn waar we nooit verlegen om zijn. Wat moet je daar
dan mee? Als we brood hébben kunnen we daar uiteraard voor
danken. En wellicht is er een andere nood die ons hier in
gedachten komt.

Juist véor het Onze Vader leert Jezus de apostelen héé ze moeten
bidden: ‘niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die
denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen
worden’ (Matteis 6:7). Integendeel, bidden als een kind dat
ervan uitgaat dat Vader luistert. Je kunt een eenvoudige oefening
maken: als mijn kind (gesteld dat ik kinderen heb) tot mij zou
bidden zoals ik tot de Vader bid, wat zou ik daar dan van vinden?

Ook wat Jezus leert in Mattels 7:7-10 komt ons in gedachten:
‘Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en
er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt
ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden
opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een
brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een
vis vraagt?’ Bidden met vertrouwen.
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Verdieping

Hoe zou het toch komen dat er in het Onze Vader geen
dankgebed opgenomen is? Een mogelijke verklaring zou
misschien kunnen zijn dat dankzegging en God zegenen diep
verankerd zijn in het Joodse leven. M.a.w. we mogen aannemen
dat de apostelen dit toch al deden. In elk geval worden we in de
Bijbel vaak genoeg opgeroepen tot dankbaarheid tegenover onze
Schepper. Het is een goede starter voor ons gebed omdat het je
bepaalt bij Gods trouw.

Gebed

+ Bid voor mensen die (al dan niet regelmatig) een tekort hebben
aan dagelijks brood (of andere basisbehoeften), dat ze Gods
zorg voor hen zullen ervaren.

¢ Vraag de Heer wat je zelf (meer) kunt doen om in zijn naam te
helpen voorzien in de noden van anderen.

* (Vul aan met een persoonlijk gebedsonderwerp) .............c.........

Vader, wat fijn dat we met al onze noden bij u mogen komen.
Dank u voor alles wat u al schenkt nog voor wij er om vragen.
Leer ons om in vertrouwen te bidden en onze prioriteiten daarbij
af te stemmen op u. Amen.
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Dag 6 — Dinsdag
Vergeef ons onze schulden

Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was. (Matteiis 6:12)

Van alle gebedsopdrachten die Jezus geeft is er maar één waar
Hij een korte commentaar aan toevoegt: ‘Want als jullie anderen
hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie
vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie
je misstappen evenmin vergeven’ (Mattels 6:14-15). Dat geeft
aan dat Jezus dit heel belangrijk vindt.

Vergeving schenken kan heel moeilijk zijn en een langdurig
proces vragen. Stap na stap kom je verder. Soms denk je: ‘Maar ik
héb die persoon toch al vergeven?!” En dan blijkt misschien dat
het nog geen volledige vergeving was. De grondbetekenis van het
Griekse woord voor vergeving is ‘loslaten’. Als je iemand
vergeven hebt, kun je het loslaten en kan jouw ziel genezing
vinden. Jij bent zelf degene die er beter van wordt als je
vergeving schenkt.

Maar kun je dan van God geen vergeving ontvangen als je zelf
nog ergens halverwege een vergevingsproces bent? Toch wel.
Alleen wie vergeving uitsluit kan er zelf geen ontvangen. Jezus
vertelt een gelijkenis waarin iemand een schuld heeft van 10.000
talenten (Mattelis 18:21-35). Een onvoorstelbaar groot bedrag,
maar hij krijgt daar kwijtschelding van. Dat wordt echter
ingetrokken wanneer blijkt dat hij iemand anders een véél
kleinere schuld niet wilde vergeven.
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Dit gebed in het Onze Vader is een uitnodiging om jezelf de vraag
te stellen: is er nog iemand aan wie ik iets te vergeven heb?
Wanneer je tot God nadert en je ‘herinnert dat je broeder of
zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je
eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen’
(Mattels 5:23b-24). Vergeet nooit dat Jezus 100 procent
consequent is. Wat Hij zegt en wat Hij doet (en ons voorhoudt)
vormen altijd een volmaakte eenheid.

Verdieping

Je weet vast wel hoever Jezus zelf ging om vergeving te schenken
aan wie Hem misdaan had. Maar ook van de meeste andere
gebeden van het Onze Vader vinden we illustraties in zijn leven.
Je zou er voor jezelf eens een lijstje van kunnen maken.

Gebed

+ Neem tijd om met je Vader te spreken over mogelijke zonde in
je leven en vraag daarvoor dan vergeving.

¢ Als erin jouw leven een situatie is waarin je moeilijk kunt
vergeven, is die waarschijnlijk al in je gedachten gekomen.
Bespreek met je hemelse Vader hoever je ermee staat en vraag
Hem wat een volgende stap kan zijn.

* (Vul aan met een persoonlijk gebedsonderwerp) .

Vader, dank u voor de verzoening die u ons aanbiedt in Christus
en voor de nieuwe kansen die u ons telkens weer geeft. U
behandelt ons niet zoals we verdienen, maar in overeenstemming
met uw trouw en uw beloften (1 Johannes 1:9). Leer ons om ook
zelf die houding aan te nemen tegenover onze medemens. Amen.
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Dag 7 — Woensdag
En leid ons niet in Verzoeking

En laat niet toe dat we in verzoeking komen,
maar verlos ons van de duivel.
(Mattetis 6:13 Gods Boek Vertaling)

Het koninkrijk van God wordt betwist door een vijand die nu
benoemd wordt: de duivel. Verzoeking wordt hier met hem in
verband gebracht. De eerste helft van het gebed betekent dan
ook niet: ‘Vader, wilt u a.u.b. stoppen met mij te verzoeken’,
maar wel: ‘Vader, geef mij overwinning over de boze die mij
verzoekt’. Ook mogelijk is: “Vader, sta niet toe dat ik op een weg
kom die mij in verleiding brengt’.

Het is nodig om te weten op welke terreinen je gemakkelijk(er)
kunt verleid worden en ten val komen. Hoe beter je dat weet,
hoe beter je de strijd kunt aangaan. Je kunt hiervoor bidden door
uit te spreken wat jouw zwakte is (vaak is dat een vorm van
zonde belijden). Vervolgens neem je het besluit er niet meer aan
toe te geven (‘bekering’). Daarna kun je het patroon van
toegeven aan deze verleiding in Jezus’ naam verbreken. En verder
kun je God vragen om inzicht en kracht om je er effectief tegen te
verzetten. Het gaat er niet om hoe je dit allemaal precies
formuleert, maar het is wel belangrijk dat je positie inneemt
tegen zonde en verleiding.

Als je deze manier van bidden wat probeert, ontdek je wellicht
dat er gebieden zijn waarin je snel vorderingen maakt in de strijd
tegen verleiding. Maar misschien ontdek je ook gebieden waar
het niet lijkt te werken. In dat geval is het zeker goed om hiervoor
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samen met een vertrouwenspersoon te bidden of pastorale hulp
te zoeken.

Wanneer je tijd doorbrengt met God, kun je zeker ook kijken naar
wat jou de rest van de dag (of de volgende dagen) te wachten
staat. Misschien zijn er verleidingen die je kunt voorzien.
Misschien lees je in Gods Woord aandachtspunten in dit verband.
Bid daar dan zeker voor. En bid ook voor verleidingspatronen
waarvoor je al vaker bezweken bent.

Verdieping

Jezus’ laatste levensavond in Getsemane is voor Hem heel zwaar.
Zijn drie beste vrienden onder de apostelen zijn dicht bij Hem. Hij
vraagt hen om te bidden, maar Hij vraagt niet om voor Hem te
bidden. ‘Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de
geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak’ (Mattels 26:41).
In Jezus’ laatste 24 uur worden verschillende gebeden uit het
Onze Vader in praktijk gebracht. Dat illustreert op een andere
manier hoe belangrijk dit gebed is.

Gebed

+ Bid dat de Heilige Geest je toont voor welke valkuilen je moet
opletten. Doorloop de stappen hierboven om ze te bestrijden.

¢ Bid om voortdurende waakzaamheid, zodat je geestelijk
wakker kunt blijven.

¢ (Vul aan met een persoonlijk gebedsonderwerp) ........................

Vader, in Christus hebt u ons alles gegeven wat nodig is. Dank u
dat Hij voor ons de strijd is aangegaan en de overwinning behaald
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heeft. Leer ons om staande te blijven en telkens als we toch vallen
snel weer op te staan en de relatie met u te herstellen. Dank u dat
u altijd klaar staat om zonde te vergeven. Amen.
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Dag 8 — Donderdag
Bid voor wie jullie vervolgen

En Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie
vervolgen. (Mattetis 5:44)

In de eerste plaats maakt de Bijbel ons op verschillende plaatsen
duidelijk dat een christen altijd rekening moet houden met de
kans op vervolging. Jezus zegt: Jullie zullen door iedereen worden
gehaat omwille van mijn naam ... Wanneer ze jullie vervolgen in
de ene stad, vlucht dan naar de volgende. ... Een leerling staat
niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer’
(Mattels 10:22-24). In Handelingen 5 worden de apostelen
gevangen genomen en gegeseld. Daar zijn ze zelfs blij om,
‘verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te
ondergaan omwille van de naam van Jezus’ (v. 41). Paulus
schrijft: ‘U weet tenslotte zelf dat wij die [tegenspoed] moeten
ondergaan’ (1 Tessalonicenzen 3:4). En dat heeft hij zelf vaak
genoeg ervaren.

Open Doors schat dat één op de zeven christenen om hun geloof
vervolgd worden. Dat zijn er enkele honderden miljoenen! Laten

we elke dag voor hen bidden. Er bestaan apps van Open Doors en
van Hulp aan de Verdrukte Kerk (Stichting de Ondergrondse Kerk)
die je daarbij kunnen helpen.

Ook Jezus kreeg uiteraard te maken met vervolging. Heeft Hij
gebeden voor wie Hem vervolgden? Reken maar.Vader, vergeef
hun, want ze weten niet wat ze doen’ (Lucas 23:34).

We kunnen hier ook denken aan wat Paulus schrijft over de
geestelijke strijd: ‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar
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tegen hemelse vorsten ...” (Efeziérs 6:12). Ook al zijn er mensen
die ons vervolgen, onze werkelijke vijand is de duivel (zie dag 7).

Bidden voor je vervolgers maakt ook dat je ze in een ander licht
gaat zien. Ook zij hebben immers redding door Jezus nodig. Ook
zij kunnen allerlei menselijke noden hebben. Door voor hen te
bidden verandert je houding tegenover hen en krijg je zelfs liefde
voor hen.

Verdieping

Paulus had veel ervaring met vervolging, zoals we kunnen lezen in
bijv. 2 Korintiérs 11:23-28. Maar hij is degene die ons wijst op
onze échte vijanden: ‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen
maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers
van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen’
(Efeziérs 6:12). De thema’s van gisteren en vandaag liggen dicht
bij elkaar.

Gebed

+ Heb je ‘vervolgers’? Mensen die jou dwarsbomen, negatief
spreken over jou, die je pesten omwille van jouw geloof in
Jezus Christus? Schrijf dan een paar namen op en bid voor deze
mensen.

+ Bid elke dag voor christenen die vervolgd worden. Zoek zo
nodig informatie op, bijv. op vervolging.be/initiatieven/bid-
mee (of de app ‘SDOK Verbonden in vervolging’) of
opendoors.nl/wat-kun-jij-doen/bid/.

* (Vul aan met een persoonlijk gebedsonderwerp)




Heer Jezus, leer ons naar onze ‘vervolgers’ te kijken zoals u dat
doet. Ook zij hebben het evangelie nodig. Ook zij hebben nood
aan redding door u. Amen.
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Dag 9 — Vrijdag
Bidden om arbeiders

Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn
weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij
arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ ...
Daarop riep Hij zijn twaalf leerlingen bij zich ... Deze
twaalf zond Jezus uit... (Mattetis 9:37-38; 10:1a, 5a)

Bidden om arbeiders wordt vaak gezien als een gebed dat God
beroepskrachten zal roepen voor het werk in zijn koninkrijk, denk
bijv. aan voorgangers of zendelingen. Uiteraard is het goed om
hiervoor te bidden. Maar waarschijnlijk stond Jezus toch iets
anders voor ogen.

De context (Mattetis 9:35-10:15) maakt enkele zaken duidelijk.

In een agrarische samenleving kon (en moest) iedereen
ingeschakeld worden bij het binnenhalen van de oogst. Je had er
geen opleiding voor nodig, het was geen job waar je een contract
voor had. Het was iets waarvoor je per direct gevraagd kon
worden (‘Kom je vandaag helpen bij de oogst?’) en dat gebeurde
wanneer de boer het moment gekomen achtte om de oogst
binnen te halen.

De apostelen (en later ook zeventig andere leerlingen, zie Lucas
10:1-20) die de opdracht krijgen om te bidden om arbeiders,
worden meteen ook zelf als dusdanig ingeschakeld. Bidden om
arbeiders houdt ook voor ons de bereidheid in om de handen uit
de mouwen te steken. Juist wie de urgentie van het werk uit
ervaring kent, zal met meer aandrang kunnen vragen om
arbeiders.
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In Mattels 10:1 krijgen de twaalf de macht om ‘iedere ziekte en
elke kwaal te genezen’. Dat staat er in precies dezelfde
bewoording die voor Jezus gebruikt werd in 9:35. Ook de
verkondiging van het koninkrijk (10:7) komt overeen met een
pijler van Jezus’ werk. Daartussenin staat het woord ‘arbeider’.
Een arbeider is iemand die zoals Jezus zieken geneest en het
evangelie proclameert. En laat ons ‘zieken genezen’ misschien
verbreden tot ‘in de kracht van de Geest antwoord (proberen te)
bieden op de noden waarmee we in aanraking komen’. En daarbij
ook het evangelie brengen.

Bidden om arbeiders is een zeer geéngageerd gebed. We worden
opgeroepen er niet alleen voor te bidden, maar ook zelf een
arbeider te zijn.

Verdieping

Het is gebruikelijk deze opdracht te beschouwen als gebed voor
nieuwe arbeiders. Maar waarom niet (meer) bidden voor
arbeiders die al aan de slag zijn? Je vindt dat het duidelijkst terug
bij Paulus die regelmatig vraagt om voor hemzelf te bidden, juist
opdat hij zijn ‘arbeid’ voor de Heer goed zou kunnen uitvoeren.
Denk aan Efeziérs 6:19-20; 1 Tessalonicenzen 5:25;

2 Tessalonicenzen 3:1-2. Het is interessant om eens te kijken
welke thema’s uit het Onze Vader hierbij aan bod komen.

Gebed
+ Bid dat je goed mag beseffen dat je zelf ook een arbeider bent.

Bid dat de Heer jou vandaag een gelegenheid zal bieden om
mee te werken aan het binnenhalen van de oogst.

+ Denk aan een paar ‘arbeiders’ die je kent en bid voor hen een
van bovenstaande teksten uit de brieven van Paulus.
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* (Gebed voor jouw gemeente) .

Onze Vader, u bent de Heer van de oogst. Dank u dat u ook
mij/ons wilt inschakelen om de oogst binnen te halen. Help mij
om concreet te zien wat dit vandaag kan betekenen. Geef dat
heel uw kerk hierbij actief betrokken mag zijn. Zegen elk initiatief
dat hieraan bijdraagt. Amen.
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Dag 10 — Zaterdag
Wantvanu ...

‘Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. (Mattetis 6:13b HSV)

Dit is een acclamatie, een korte reactie van de kerk om
instemming of bevestiging te tonen. Men neemt vrij algemeen
aan dat dit geen deel uitmaakte van het gebed dat Jezus de
apostelen leerde, maar al heel vroeg in de liturgie toegevoegd
werd als afsluiting ervan. Hiermee wordt weer aangeknoopt bij
het eerste deel van het gebed, in het bijzonder bij het gebed dat
God zijn koninkrijk laat komen (dag drie). Deze acclamatie is dus
geen gebedsopdracht die Jezus ons geeft, maar niettemin een
passende afsluiting van ons gebed.

Er worden aan God drie zaken toegeschreven die dicht bij elkaar
staan: koningschap, macht en majesteit. Liever dan te analyseren
wat het verschil is tussen deze drie begrippen, kunnen we kijken
hoe ze elkaar versterken. Waar wijzen ze naar toe? Ze erkennen
God als de Allerhoogste, de Alfa en de Omega. Degene bij wie
alles begonnen is en bij wie alles ook weer samenkomt in de
toekomst.

We kunnen hier ook denken aan een gebed van Jezus: ‘Ik loof u,
Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor
wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan
eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild’
(Mattels 11:25-26).

Deze liturgische afsluiting van het Onze Vader drukt vertrouwen
uit. Onze God heeft de macht en de heerlijkheid om zijn
koninkrijk te vestigen. De zaken waar wij, in overeenstemming
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met zijn wil, voor bidden, zal Hij zeker tot stand brengen en niets
zal dat kunnen verhinderen.

Verdieping

Deze acclamatie lijkt verwant te zijn aan een gebed van David
wanneer hij aan het einde van zijn leven voorbereidingen treft
voor de toekomstige tempel. Dit gebed van David kan ook ons
inspireren.

‘Geprezen bent u, HEER, God van onze voorvader Israél, voor
altijd en eeuwig. U, HEER, bent groots en machtig, vol luister,
roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe,
HEER, u bezit het koningschap en de heerschappij. Roem en
rijkdom zijn van u afkomstig, u heerst over alles. In uw hand
liggen macht en kracht besloten, u beslist wie groot en machtig is.
Daarom danken wij u, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke
naam.’ (1 Kronieken 29:10b-13)

Gebed

+ Neem tijd om God te prijzen en maak een lijstje met zaken
waarvoor je kunt danken.

+ Overloop even de voorbije tien dagen: welke gebeden hebben
jou het meest geraakt/bewogen? Bid daar nog eens opnieuw
voor.

* (Gebed voor jouw gemeente) ...

Vader in de hemel, u komt alle eer toe. U hebt deze wereld
geschapen en u voert uw plan volledig uit. Dank u dat wij daar
een plaats in hebben. We zien uit naar de dag waarop uw

28



koningschap volkomen zal zijn en uw kracht en heerlijkheid
openbaar voor al uw schepselen. Dank u voor Jezus Christus, uw
Zoon, die onze Redder is. Dank u voor uw heilige Geest die ons
leidt. Amen.
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Dag 11 — Pinksteren
Ennu ...

De tien dagen zijn voorbij. Hopelijk heb je het verlangen om
verder te gaan. Voor de leerlingen was Pinksteren slechts het
begin van een geestvervuld leven waarin gebed een grote plaats
had.

Op https://kniel.be/hulpmiddelen-en-downloads/ kun je ook wat
materiaal vinden waarmee je verder kunt. Heeft jouw kerk al een
gebedscodrdinator? Zo ja, werk dan mee met hem of haar. Zo
nee, misschien is dit iets voor jou? Neem contact op met de
oudsten van jouw kerk. Met vragen kan je altijd terecht bij Kniel

(info@kniel.be).

Ben je oudste? Probeer iemand te vinden die gebed in de
gemeente kan stimuleren. Kniel werkt altijd samen met de
oudsten.
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Kniel is de gebedsbeweging van Indekerk, het samenwerkings-
verband van ECV, VEG en VIANOVA.

Meer informatie?

info@kniel.be ¢ kniel.be

We verspreiden dit boekje gratis zodat het voor iedereen
toegankelijk is, maar daarvoor is financiéle steun nodig. Bedankt
om dit ter harte te nemen. Je kunt geven via Indekerk (IBAN:
BE22 0017 6887 7347) met vermelding 'Gift voor Kniel'.

Richtprijs per boekje: 2 €

Verantwoordelijke uitgever:
Indekerk vzw
Romboutsstraat, 7

1932 Zaventem

Drukwerk & ontwerp:
Het Goede Boek vzw
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